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De activiteiten worden deels georganiseerd door de volgende
werkgroepen van onze wijkgemeente:

- Huis voor de Ziel (HvdZ). Contactpersoon Aline Barnhoorn.
- (aline.barnhoorn@gmail.com)

- Vorming en Toerusting (V&T). Contactpersoon Anne-Marie
Rutgers (VenT@nicolaikerk.nl)

- Duurzame Klaas (DK)

Dit jaar richt Duurzame Klaas zich op 'Sabbatsleven'. We
richten ons hiermee op een levenshouding van rust, verbinding
en aandacht voor de schepping. Sabbatsleven is een daad van
verzet tegen de gulzigheid van onze economie We mogen
vertrouwen op de overvioed die God ons geeft. En dat geeft
ruimte om te vertragen, te verwonderen, en uit de tredmolen
van onze snelle en consumerende maatschappij te stappen.
Minder creeért ruimte voor meer verbinding met jezelf, elkaar
en met God. Vanuit het thema ‘Leven van Genoeg” organiseren
we komend jaar verschillende activiteiten. Contactpersoon is
Aurélie Lange (a.m.c.m.j.g.lange@gmail.com)
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Voorwoord

Voor u ligt het jaarprogramma met de activiteiten van de Nicolaikerk,
georganiseerd door werkgroepen en gemeenteleden.

Ondanks de diversiteit van activiteiten is er een grote gemene deler.
Wij hebben met elkaar de ambitie om te verkennen wat het betekent
christen te zijn in het nu, op het moment waarop wij leven en de unieke
kans hebben gekregen verantwoordelijk te zijn voor ons omgeving. Wij
denken dat verantwoordelijkheid van alles kan betekenen, maar het is
in elk geval zoiets als het aangaan van relaties, de nieuwsgierigheid en
het openstaan voor de mogelijkheid van het wonder.

Het programma is een ontdekkingsreis. Het zit vol kansen nieuwsgierig
te worden, onze handen uit te steken naar onze omgeving en met
elkaar te reflecteren. Op onszelf, op onze christelijke bronnen en op
ongemakkelijke thema’s. Maar we kunnen deze reis alleen maar
aangaan met elkaar.

Daarom nodigen we jullie van harte uit bij onze activiteiten. Die
organiseren we met en voor elkaar om ons christelijke geloof in
gezamenlijkheid van steeds weer nieuwe en eigentijdse inspiratie te
voorzien.

V&T, september 2025
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Vanaf woensdag 24 september | Meditatiegroep (Hvdz)
Meestal is er een korte inleiding, een lichaamsscan of
ademhalingsoefening, een tekst en gebed, gevolgd door minimaal
een kwartier stilte voor meditatie. Aanmelden is niet nodig, je kunt
gewoon naar de kapel komen
Wanneer: Op woensdagen om de week van 19:00-19:30 uur, inloop
van 18.45 tot 18.55 uur

Locatie: Nicolaikerk, kruiskapel
Informatie: Aline Barnhoorn aline.barnhoorn@gmail.com

Vanaf maandag 29 september / Inspiratiekring (v&T)

ledere deelnemer brengt een tekst in uit de christelijke traditie.
Augustinus, Dorothee Solle, Ni Tuosheng, die ene mooie preek
waarvan je de tekst hebt opgevraagd, etc.. Het gaat erom dat de
tekst je geinspireerd of aangesproken heeft. Alle deelnemers lezen
vooraf de door jou ingebrachte tekst. Op één van de kringavonden
leid je de tekst in, vertel je over de auteur en de context, en waarom
deze tekst je aansprak. Ook neem je iets mee wat met de tekst te
maken heeft: een afbeelding, gerecht, lied, vakantiefoto, spel, wat
dan ook. Zo inspireren we elkaar.

Wanneer: op maandagen om 20:00 uur

Locatie: Wordt tijdig aan de deelnemers doorgeven.

Data: 29 september, 27 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari
Informatie en opgave: Henk Jan Veerman hj.veerman@kpnmail.nl
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Maandag 6 oktober / Boekpresentatie

‘Yan Maranatha tot Nicolaikerk’

Deze avond zal de presentatie plaatsvinden van het boek “Van
Maranatha tot Nicolaikerk — 165 jaar kerkelijk leven in Utrecht-
Zuid”. In dit boek wordt de geschiedenis van de (deels verdwenen)
kerken van Utrecht-Zuid beschreven, gekoppeld aan het rijke
gemeenteleven gedurende die 165 jaar. In het boek worden veel
historische en unieke foto’s en documenten getoond.

De drie redacteuren, Egbert Boerma, Bert Bontan en René Kil,
zullen elk een gedeelte van het boek toelichten, voorzien van
beelden van uniek fotomateriaal. Daarna is er uitgebreid
gelegenheid om vragen te stellen en om anekdotes te delen.
Uiteraard is het boek na afloop te koop. De opbrengst gaat volledig
naar de wijkdiaconie.

Wanneer: maandag 6 oktober 19:30 uur
Locatie: Nicolaikerk

Vanaf woensdag 8 oktober / Kookworkshop (DK)
Samen (duurzaam) koken en vervolgens ook samen eten, hoe
gezellig is dat. Komend seizoen weer op 6 avonden. Een plek om
inspiratie op te doen en tips of recepten te delen, en te leren hoe je
lekker vegetarisch kunt koken. Het maakt niet of je veel of weinig
ervaring hebt met (vegetarisch) koken. Aanmelden is wel handig,
want de ruimte is niet oneindig groot.

Wanneer: woensdag 8 oktober, maandag 17 november, woensdag
14 januari, maandag 23 februari, woensdag 8 april en maandag 1
juni

Locatie: Buurtcentrum Hart van Hoograven, 't Goylaan 77

Tijd: inloop vanaf 17.45 uur, start 18:00 uur tot 21.30 uur
Informatie en aanmelden: Heleen de Greef, 06-18 69 69 56
heleen.de.greef@kpnmail.nl
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Vanaf donderdag 9 oktober / Ouderensoos
Gezelligheid en activiteiten. En elk jaar in het voorjaar een uitje.
ledereen is van harte welkom. Als je wilt worden opgehaald bel dan
even met Marja Branderhorst.
(06 — 83 59 36 63)

Wanneer: Elke 2° donderdag van de maand om 14:30 uur

Waar: Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, Hoograven
Informatie: Marja Branderhorst, 06 83 59 36 63,
marjabranderhorst@kpnplanet.nl

Vanaf zondag 12 oktober / Plandelen (DK)
Plandelen is wandelen en tegelijk zwerfafval opruimen. Plandelen is
gezellig én laagdrempelig. Van klein tot groot, van peuter tot
pensionado en van kantoorslaaf en student tot zzp-er: iedereen kan
het. Of je in topconditie bent of wat minder mobiel. Het tempo ligt
laag en een zak open houden kan iedereen. Als Groene Kerk willen
we de omgeving van onze Klaaskerk schoon houden. Daarom gaan
we elke 2° zondag van de maand een half uurtje plandelen véér de
kerkdienst. Doe je ook mee? Knijpers en vuilniszakken zijn
aanwezig.

Wanneer: elke 2° zondag van de maand.

Aanvang: om 9:00 uur verzamelen voor de kosterij, plandelen tot
9:45 uur.

Informatie: Anne-Marie Rutgers, annejos@ziggo.nl
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Zondag 12 oktober / Bezoek aan Catharijneconvent (V&T)

“In the name of love”

Dit is een gelegenheid om met een groep gemeenteleden een
bezoek te brengen aan de tentoonstelling ‘In the name of love’ in het
Catharijneconvent. Deze Kkleurrijke tentoonstelling toont de vele
gezichten van liefde in de collectie van het museum. Van vurige
passie en naastenliefde tot spirituele toewijding en schaduwzijdes
van liefde zoals haat en verdriet. Oude, moderne en hedendaagse
kunstwerken komen op een verrassende wijze samen. Met werken
van gerenommeerde kunstenaars als Helen Verhoeven, Kenneth
Aidoo, Marc Mulders, Paul Derrez, Jan Toorop, Joos van Cleve,
Ossip Zadkine en Pieter Lastman, maar ook veel verrassende
vondsten. Meerdere kunstwerken zijn nooit eerder voor publiek te
zien geweest.

Het museumbezoek begint met een inleiding over de
tentoonstelling. Deze inleiding begint om circa 12.30 uur en duurt
circa 45 minuten. Aansluitend kan de tentoonstelling worden
bezocht. Voor degenen die willen wordt als overbrugging tussen de
ochtendviering en het museumbezoek een lunch georganiseerd,

Locatie: Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38

Aanvang: 12:30 uur

Kosten: ca € 10,= exclusief toegang, museumkaart is geldig
Informatie en aanmelden: Bini Biemans biema023@planet.nl
Aart van Bruggen aartvanbruggen@hotmail.com
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Zondag 12 oktober / Informatiebijeenkomst

Musical Mozes

Er komt weer een musical, en wel de musical Mozes. Mozes, de
prins die een leider van zijn volk werd en ze -dwars door de
woestijn- naar het beloofde land leidde.

Lijkt het je leuk om mee te doen en zit je in groep 4 of hoger? Kom
dan met je ouders naar de informatiebijeenkomst op 12 oktober,
dan hoor je meer en kun je alles vragen. Er wordt voor een lunch
gezorgd en er is een miniworkshop

Locatie: School de wereldwijzer, Lingestraat 2A
Tijd: van 13:00 — 14:30 uur
Informatie: Lisa van den Bergh, nicolaikerkjong@gmail.com

Vanaf zondag 12 oktober / Wakes voor vrede en recht
We zijn geschokt over de genocide in Gaza en de verdrukking van
Palestijnen op de Westbank. We zien 66k hoe in andere delen van
de wereld geweld de boventoon voert en hoe bijvoorbeeld in Sudan
het geweld voortgaat. Het grijpt ons aan. In de wakes laten we
stemmen uit diverse conflictgebieden horen. We zingen met elkaar,
er is stilte en ruimte om je verbijstering, je verdriet, je woede, je
hoop uit te spreken. We willen u van harte uitnodigen om hierbij
aanwezig te zijn, om in het samenzijn hoop en licht te kunnen
ervaren.

Deze wakes worden georganiseerd samen met de Remonstrantse
gemeente, Doopsgezinde gemeente, Lutherse Gemeente en het
Johannescentrum.

Wanneer: 2° zondag van de maand, 19:30 uur

Waar: 12 oktober Johannescentrum; 9 november Lutherse kerk; 14
december Doopsgezinde kerk; 11 januari Geertekerk; 8 februari
Nicolaikerk

N.B. onder voorbehoud van wijzigingen. Deze worden tijdig bekend
gemaakt via de nieuwsbrief en de app
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Donderdag 6 november / Lezing Joyce Rondaij (V&T)
‘Bedenkt dat dit geweest is' — over getuigenis en taal
in het werk van Primo Levi

Er zijn doorgaans twee tegenovergestelde wijzen waarop mensen
reageren op extreme vormen van lijden: er altijd over zwijgen of
blijven spreken. Primo Levi (1919-1987) viel in de tweede categorie
en werd één van de bekendste Italiaanse getuigen van Auschwitz.
Levi schreef onder andere de boeken ‘Is dit een mens’, ‘Het respijt’
en ‘De verdronkenen en de geredden’ en was als getuige een
belangrijke filosofische en ethische stem over het mens-zijn in en na
Auschwitz. Hij beschreef het belang van getuigen en begrijpen,
omdat volgens hem alleen kennis en begrip een herhaling van de
Holocaust zou kunnen voorkomen.

Joyce Rondaij, theoloog en auteur van ‘Primo Levi na God.
Verhalen van een nieuwe Bijbel’ zal deze avond vertellen over haar
fascinatie voor het leven en werk van Levi, met in het bijzonder
aandacht voor het belang van getuigen en het (on)vermogen van
taal na de Holocaust.

Locatie: Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2,
Hoograven

Aanvang: inloop 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage
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Vrijdag 7-zondag 9 november / Nicolai-familie weekend
Het Nicolai-familie weekend is inmiddels een traditie. Dit jaar wordt
alweer de 5e editie. We noemen het een familie weekend omdat we
nu eenmaal als Nicolaikerk een familie zijn. ledereen kan mee. Het
maakt dus niet uit of je wel of geen kinderen hebt. Het is alleen wel
handig als je niet al teveel gehecht bent aan je privacy, want we
hebben slechts 9 slaapzalen.

De locatie is het Lipke Zijlstrahuis van de Paasheuvel groep te
Austerlitz. Het is geen luxe oord, maar de bedden zijn best goed en
voor het eten wordt gezorgd.

We zijn vrijdagavond welkom om daar soep met broodjes te eten.
Verwacht geen strak georganiseerd programma. Er is ruimte voor
ieders initiatief (zie hieronder!) Op zondag sluiten we af met een
kerkdienst die door ons als deelnemers wordt georganiseerd.
Inbreng met ideeén over inhoud en muzikale begeleiding zijn altijd
welkom.

De kosten zullen tussen de € 70 en € 75,- per persoon liggen.

Wanneer: 7-9 november

Waar: Lipke Zijlstrahuis Austerlitz
(https:/lwww.groepsgebouw.nl/locatie/austerlitz/)

Kosten: tussen € 70 en € 75,- per persoon

Informatie en aanmelden: Annet Visser, huupenannet@gmail.com

Zondag 9 november / Vroege Vogelwandeling (DK)
Sam (tieners) en Jona (Klaas Junior) delen graag hun passie voor
vogels met u en nodigen u uit voor een vroege vogelwandeling op
zondagochtend 9 november, voorafgaand aan de kerkdienst tijdens
het Nicolai-familie weekend in Austerlitz. Kom mee vertragen en
genieten van Gods schepping.
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Zondag 14 december / Kerst in de Klaas
Utrechtse koren met kerstliederen.
Een kerststal, kinderhoek, koffie, chocomel, glihwein.
Als afsluiting om 16:15 uur de kerst sing-in

Locatie: Nicolaikerk
Tijd: 12:30-17:00 uur
Contactpersoon: Riekie Hoek rwehoekbrokking@agmail.com

Voorjaar 2026 / Een ontdekkingstocht over Sabbatsrust
(DK)
Vier avonden over ‘Het gevoel van de Sabbat’ (Sense of Sabbat).
Over de Sabbat als oefening in dankbaarheid en vetrouwen, als
verzet tegen verslaving, als rust voor alle leven en als schuilplaats
van de liefde.
Er wordt gebruik gemaakt van een reader met artikelen,
samengesteld door Tabitha van Krimpen, in 2021 de Jonge
theoloog des Vaderlands.

Wanneer: De definitieve datums worden via de nieuwsbrief, app en
website bekend gemaakt.

Voorjaar 2026 / Ontdek de natuur in de stad (Dk)
De natuur in steden is tegenwoordig veel diverser dan je zou
verwachten.
Onder leiding van een stadsecoloog gaan we deze mooie
stadsnatuur ontdekken.

Wanneer: De definitieve datum wordt via de nieuwsbrief, app en
website bekend gemaakt.
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Donderdag 29 januari / Leerhuisavond (v&T)

Straf, vergelding en vergeving
De roep om streng(er) te straffen is van alle tijden. Het heeft te
maken met een diepliggende, menselijke behoefte om de dader te
vergelden voor wat hij/ zijn een ander heeft aangedaan. In de
Bijbelse traditie is dat verwoord met het principe ‘oog om oog, tand
om tand’ en is te vinden in het boek Exodus (21: 22-25) Leviticus
(24: 19-21) en Deuteronomium (19:16-21). In Mattheus (5: 38-39)
wordt hiernaar verwezen, maar krijgt deze regel een verassende
wending; keer je linkerwang, wanneer iemand je slaat op je
rechterwang.
Tijdens de leerhuisavond ‘Straf, vergelding en vergeving’ belichten
we deze drie thema’s.
We gaan in op onze huidige manier van straffen. Mr. Hans
Zuurmond zal ons een inkijk geven in de praktijk van het strafrecht
en ingaan op de functionele aspecten hiervan.
Ds. Martin van Hemert zal hierbij reflecteren op de verhalen van
gedetineerden, die dagelijks geconfronteerd worden met hun
gevangenisstraf.
Aangezien het om een leerhuisavond gaat, hopen we te leren van
ieders eigen inzichten en ervaringen rondom deze thema's, waarbij
we vooral ook in dialoog kunnen gaan over het begrip ‘vergeving'.
Een belangrijk vraag, die hierbij op tafel mag komen: in hoeverre is
het reéel het begrip vergeving in praktijk te brengen als we (al dan
niet persoonlijk) geconfronteerd worden met criminaliteit.
Mr. Hans Zuurmond is strafrechter.
Ds Martin van Hemert is gevangenisdominee.

Aanvang: 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur

Locatie: Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2,
Hoograven

Kosten: Vrijwillige bijdrage
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Vanaf 5 februari / Leeskring (v&T)

‘De magie van het geloof’

In tijden van achterdocht en ontgoocheling groeit ons verlangen
naar bezieling. Als Theoloog des Vaderlands pelgrimeerde Kees
van Ekris door onze cultuur en ontdekte de kracht en de
schaduwkant van het mythische op allerlei plekken: in de politiek, de
sport, de techniek, het theater, het laboratorium, op de Zuidas en in
de Bijlmer.

In dit boek verweeft hij zijn ontmoetingen met bekende en
onbekende tijdgenoten tot een theologie die op zinvolle wijze over
geloof spreekt, soms met een mythische gloed.

Het boek beschrijft in 10 inspirerende verhalen de magie van het
geloof. Achterin het boek worden daarbij gespreksvragen
aangereikt. Met elkaar delen we onze ervaringen, vragen en
inzichten.

Het is fijn als je er alle bijeenkomsten bij kan zijn, maar het boek is
Z0 opgebouwd dat je ook later kan invoegen of soms een keer kan
missen. Via o.a. de kerkapp kan je volgen waar we zijn.

Kees van Ekris is sinds 1/7/2025 de nieuwe scriba van de
Protestantse Kerk in Nederland. Als theoloog en podcastmaker was
hij nauw verbonden met ‘Eerst Dit, Dit dus’ en ‘Moderne profeten’.

Wanneer: Op verschillende avonden van 19.30 - 21.30 uur met
aansluitend drankje tot 22.00 uur.

Data: donderdag 5 februari, maandag 2 maart, woensdag 25 maatrt,
maandag 20 april, donderdag 7 mei

Locatie: Wordt tijdig aan de deelnemers doorgeven.

Informatie en opgave: Symon Jagersma,
symon.jagersma@carewhy.nl

De Magie van het geloof Kees van Ekris
Gebonden, 288 pagina’s, € 26,99 of als e-book € 14,99
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Tussen 18 februari en 25 maart / Ochtendgebed (v&T)
In de 40-dagen tijd worden er ochtendgebeden georganiseerd.
Meer informatie volgt via nieuwsbrief, website en app.

Vanaf woensdag 25 februari / Meditatieve wandeling (Dk)
In de 40-dagentijd worden er drie meditatieve wandelingen
georganiseerd, waarin we ons verwonderen over de schepping en
op de weg naar Pasen het nieuwe leven in de lente begroeten.
Onderweg lezen we een (lied)tekst.

De wandeling met pauzes zal ong. 50 minuten duren. We passen
ons tempo aan aan degene die niet zo snel is. Vooraf opgeven is
niet nodig

Wanneer: woensdag 25 februari, 11 en 25 maart
Locatie: We verzamelen om 10 uur bij de kerk

Zondag 22 maart / Vogelwandeling (DK)
Sam (tieners) en Jona (Klaas Junior) delen graag hun passie voor
vogels met u en nodigen u uit voor een vogelwandeling na de
dienst. Kom mee vertragen en genieten van Gods schepping.

Wanneer: zondag 22 maart, na de dienst
Locatie: We vertrekken per fiets vanaf de kerk
Kosten: gratis, neem wel een eigen lunch mee

Vrijdag 22 mei / Pinkstermaaltijd
Traditiegetrouw organiseren leden van onze gemeente de
pinkstermaaltijd. De maaltijd is ter gelegenheid van het aanstaande
Pinksterfeest, een feest van een nieuwe geest van levensvreugde
en elkaar weer verstaan, met naar wij hopen veel gelegenheid tot
gezellige en interessante ontmoetingen.
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Locatie: Buurthuis de Nieuwe Jutter, Amerhof 66
Aanvang: Inloop vanaf 18:00 uur
Informatie: René Kil, rene.albert.kil@gmail.com

Doorlopend | Starterskring
Ben je nieuw in onze Klaas-kerk en in de leeftijd van 20-35 of voel je
je thuis in deze leeftijdscategorie? Kom dan vooral langs bij onze
starters-kring!
Eens in de zoveel weken eten we samen, contempleren we over het
leven en lezen we een tekst die ons kan inspireren, van Jacques
Ellul tot Tomas Halik.
Neem vooral contact op als je vragen of ideeén hebt!

Wanneer: in overleg, wisselende avonden.

Waar: bij iemand thuis

Contactpersoon: Janneke Schouten, 06 55 91 43 58,
janneke-s@hotmail.com

Diverse data | Present, aan de slag!
Kerk zijn krijgt niet alleen vorm in de zondagse diensten maar ook
daarbuiten, met gemeenteleden en andere wijk- en stadsgenoten.
Stichting Present verbindt mensen met een hulpvraag aan mensen
die hulp kunnen bieden. Samen met stichting Present worden een
aantal projecten gezocht, waarmee we aan de slag gaan in de
wijk/stad. Deelnemen aan een project van Stichting Present is een
mooie kans om nieuwe mensen te leren kennen van binnen en
buiten de gemeente. Met leeftijd en mogelijkheden houden we zo
goed mogelijk rekening, laat dit dus geen belemmering zijn.

Wanneer: wordt bekend gemaakt via nieuwsbrief, website en app
Meer informatie: Bianca van Dijk, bianca.van.dijk@planet.nl
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Vanaf 12 oktober | Wakes voor vrede en recht
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Donderdag 29 januari | Leerhuis: straf, vergelding en vergeving
Vanaf donderdag 5 februari | Leeskring Ekris
Vanaf 18 februari | Ochtendgebeden
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Diverse data | Present, aan de slag



